
Zelfregie	gaat	over	het	richting	geven	aan	je	leven,	ook	als	je
een	 beroep	 op	 anderen	 moet	 doen	 voor	 steun	 bij	 je
zelfredzaamheid	of	participatie.	Het	gaat	dus	om	zelf	bepalen,
niet	 om	 zelf	 doen.	 Dat	 betekent	 dat	 mensen	 binnen	 de
grenzen	 van	 wat	 er	 mogelijk	 is,	 eigenaarschap	 houden
(Movisie).

Eigen	 regie	wordt	 gedefinieerd	 als	 het	 hebben	en	 behouden
van	sturing	over	alle	domeinen	van	het	eigen	 leven	en	alles	wat	we	naar	eigen	 inzicht	nodig
hebben	om	een	goed	leven	te	leiden.

Eigen	 regie	 gaat	 er	 niet	 alleen	 om	 dat	mensen	 hun	 leven	 kunnen	 leiden	 zoals	 zij	 dat	willen,
maar	ook	om	de	vooronderstelling	dat	de	zorg	daarop	aansluit.	En	het	is	juist	deze	toevoeging
die	niet	alleen	een	appel	doet	op	de	zorg,	maar	deze	ook	belast.

De	regie	loslaten	en	ons	te	durven	overgeven	in	kwetsbaarheid,	blijkt	altijd	weer	een	heilzaam
proces.	 Een	 proces	 waarin	 wederzijdse	 verbinding,	 intimiteit	 en	 onvoorwaardelijke	 liefde	 ons
kunnen	toevallen.	Daarmee	is	sterven	een	diepmenselijke	ervaring	die	van	grote	betekenis	kan
zijn	wanneer	we	bereid	zijn	de	regie	bij	het	leven	zelf	te	laten.
	

De	zijdevlinder
Voor	wie	is	het	hospice?	
Het	 hospice	 is	 bedoeld	 voor	 iedereen	 vanaf	 18	 jaar	 in	 de
laatste	drie	maanden	van	zijn	of	haar	 leven.	Voor	opname	 in
het	 hospice	 bij	 Rumah	 Kita	 hoeven	 gasten	 niet	 persé	 van
Indische	of	Molukse	afkomst	 te	zijn.	De	Zijdevlinder	wordt	namelijk	een	hospice	voor	mensen
met	 verschillende	 culturele	 achtergronden.	 Het	 is	 een	 zelfstandig	 hospice	 met	 bijbehorende
eigen	ingang	én	een	eigen	naam.	Het	hospice	is	bedoeld	voor	mensen	die	thuis	wonen	of	in	het
ziekenhuis	 verblijven.	 Bewoners	 die	 in	 het	 verpleeghuis	 wonen,	 overlijden	 in	 hun	 eigen
omgeving	met	bekende	verzorgers	om	zich	heen.	

Verblijf	in	De	Zijdevlinder	
De	 Zijdevlinder	 biedt	 plek	 aan	maximaal	 tien	mensen.	Gasten	 hebben	 een	 eigen	 kamer	met
veel	 privacy.	 Natuurlijk	 kunnen	 zij	 die	 naar	 eigen	 smaak	 verder	 inrichten,	 met	 wat	 eigen
vertrouwde	 spulletjes	 die	 aan	 thuis	 herinneren.	 De	 kamers	 zijn	 van	 alle	 gemakken	 voorzien,
zoals	tv	en	internet.	Daarnaast	is	er	een	sfeervolle	gedeelde	woonkeuken	met	zitgedeelte.	In	de
tuin	kunnen	de	gasten	aangenaam	verblijven.		

Deskundige	zorg	en	ondersteuning	
In	De	Zijdevlinder	krijgen	gasten	alle	zorg	en	ondersteuning	die	zij	nodig	hebben.	Vanuit	Rumah
Kita	 staat	 er	 een	 toegewijd,	 deskundig	 team	 voor	 hen	 klaar.	 24	 uur	 per	 dag	 is	 er	 een	 arts
beschikbaar	 om	 met	 gasten	 en	 hun	 verwanten	 mee	 te	 denken.	 Verder	 bestaat	 het	 team	 uit
onder	meer	verpleegkundigen,	verzorgenden,	een	fysiotherapeut	en	een	ergotherapeut.	Als	dat
nodig	is,	krijgen	gasten	ook	ondersteuning	van	bijvoorbeeld	de	diëtist,	logopedist	of	psycholoog.
Het	contact	is	altijd	laagdrempelig.	Behalve	zorgprofessionals	zijn	er	ook	veel	vrijwilligers	actief
in	De	Zijdevlinder.	De	vrijwilligers	nemen	de	tijd	en	ruimte	om	gasten	te	leren	kennen	en	om	in
te	spelen	op	hun	wensen.		

Waardevolle	momenten	
Hospice	 De	 Zijdevlinder	 wenst	 de	 gasten	 die	 in	 hun	 hospice	 verblijven,	 hun	 verwanten,	 hun
medewerkers	 en	 vrijwilligers,	 veel	waardevolle	 en	 betekenisvolle	momenten	 toe	 in	 dit	 nieuwe
hospice.		
Meer	informatie:	zinzia.nl/hospice-de-zijdevlinder

Hospice	Wageningen	-	Renkum
De	meeste	mensen	blijven	het	liefst	tot	het	eind	van	hun	leven
thuis	om	in	hun	eigen	omgeving	te	sterven.	Maar	soms,	om	welke	reden	dan	ook,	kan	dat	niet.
In	dat	geval	kan	Hospice	Wageningen-Renkum	meestal	uitkomst	bieden.

Zij	 staan	 open	 voor	 alle	 mensen,	 ongeacht	 hun	 levensbeschouwing	 en	 herkomst.	 Door	 de
kleinschaligheid	is	er	alle	tijd,	liefdevolle	en	individuele	aandacht	voor	onze	gasten	en	richten	zij
zich	op	wat	er	samen	nog	mogelijk	is.	Met	als	doel	optimaal	comfort	voor	de	gast	en	de	hoogst
mogelijke	 kwaliteit	 van	 leven	 in	 deze	 laatste	 fase	 van	 hun	 leven.	 Zij	 noemen	 hun	 hospice
daarom	ook	wel	een	bijna-thuis-huis.

Voor	wie
Mensen	die	ongeneeslijk	 ziek	zijn	met	een	 levensverwachting	van	minder	dan	drie	maanden,
voor	 wie	 thuis	 wonen	 niet	meer	mogelijk	 is.	 Zij	 bieden	 een	 veilige	 en	 liefdevolle	 plek	 in	 een
huiselijke	 omgeving.	 Hun	 uitgangspunt	 is	 de	 hoogst	 mogelijke	 kwaliteit	 van	 leven,	 waarin	 de
gast	zelf	zoveel	als	mogelijk	de	regie	behoudt.	Er	worden	geen	bezoektijden	gehanteerd	want
de	wensen	van	de	gast	zijn	leidend.

Kamers	voor	onze	gasten
Hospice	 Wageningen	 Renkum	 is	 gevestigd	 in	 een	 mooi	 pand	 aan	 de	 Irenestraat	 met	 een
sfeervolle	tuin	in	een	rustige	Wageningse	woonwijk.

Er	zijn	vier	eenpersoonskamers	met	sanitair,	koelkast,	tv,	radio	en	cd-speler	en	basismeubilair.
Het	hele	gebouw	heeft	airconditioning	om	het	de	gasten	zo	aangenaam	mogelijk	te	maken	op
zomerse	 dagen	 met	 hoge	 temperaturen.	 Met	 persoonlijke	 spullen	 kunnen	 gasten	 hun	 kamer
naar	eigen	voorkeur	inrichten.	Iedere	kamer	heeft	openslaande	deuren	naar	een	eigen	terras	in
de	besloten	tuin.

Daarnaast	hebben	zij	een	huiskamer	met	woonkeuken	waar	de	gasten	en	hun	bezoek	gebruik
van	 kunnen	 maken.	 Een	 familielid	 of	 andere	 naaste	 kan	 ook	 blijven	 overnachten.	 Wie	 even
behoefte	heeft	aan	privacy,	kan	zich	terugtrekken	in	de	stiltekamer.	Hier	is	de	mogelijkheid	om
stil	te	zijn,	te	lezen	of	muziek	te	luisteren.

Zorg
Zij	 bieden	 liefdevolle	 zorg	 om	 samen	met	 familie	 en	 vrienden	 in	 alle	 rust	 afscheid	 te	 kunnen
nemen	 van	 het	 leven.	 Die	 zorg	 wordt	 geboden	 door	 een	 team	 van	 professionals,
verpleegkundigen	en	geschoolde	vrijwilligers.

Voor	meer	informatie	kijk	op	hospicewageningenrenkum.nl

Massage,	acupunctuur,	muziektherapie.	Het	zijn	voorbeelden
van	 complementaire	 zorg	 bij	 kanker.	 Deze	 vormen	 van	 zorg
kunnen	helpen	bij	klachten	of	kunnen	je	steun	bieden.	Je	leest
er	alles	over	in	dit	artikel.

Wat	is	complementaire	zorg?
De	zorg	in	het	ziekenhuis	en	bij	je	huisarts	heet	reguliere	zorg
of	 standaardzorg.	 Deze	 zorg	 heeft	 als	 doel	 om	 te	 genezen
en/of	klachten	te	verminderen.
Complementaire	zorg	 is	een	aanvulling	op	de	standaardzorg.
De	zorg	kan	helpen	bij	klachten	en	bij	je	herstel.

Drie	redenen	waarom	mensen	complementaire	zorg	gebruiken	tijdens	of	na	kanker
Hier	kan	complementaire	zorg	bij	helpen:

Het	ondersteunen	van	je	immuunsysteem.	Dat	kan	belangrijk	zijn	voor	je	herstel.
Het	verminderen	van	bijwerkingen	en	gevolgen	van	de	behandeling,	bijvoorbeeld	pijn	en
vermoeidheid.
Je	geestelijk	beter	voelen	(meer	in	balans,	meer	ontspannen).

Complementaire	zorg	en	alternatieve	geneeskunde:	wat	is	het	verschil?

Complementaire	zorg	is	iets	anders	dan	alternatieve	geneeskunde.
Complementaire	 zorg	 is	 zorg	 naast	 de	 reguliere	 zorg.	Complementaire	 zorg	 is	 vooral
bedoeld	om	de	kwaliteit	van	leven	te	verbeteren.
Alternatieve	geneeskunde	komt	vaak	in	plaats	van	de	reguliere	zorg.

Meer	informatie	over	complementaire	zorg	kun	je	lezen	op	complementaire	zorg	bij	kanker

Voor	 een	 gesprek	 of	 advies	 kun	 je	 terecht	 bij	 het	 Centrum
Levensvragen	 in	de	Vallei.	Dit	 is	een	samenwerkingsverband
van	geestelijk	verzorgers	die	op	afspraak	bij	 	 je	 thuis	komen,
onder	andere	in	Wageningen.

Met	 een	 geestelijk	 verzorger	 kun	 je	 praten	 over	wat	 	 je	 bezighoudt,	 over	 grote	 levensvragen
maar	ook	over	de	alledaagse.	Vragen	die	opkomen	als	het	vanzelfsprekende	opeens	niet	meer
zo	vanzelfsprekend	 is.	Als	mantelzorger	komt	er	veel	op	 je	af	en	kan	het	 fijn	zijn	om	even	op
adem	te	komen	en	gedachten	op	een	rijtje	 te	zetten	met	behulp	van	een	 luisterend	oor.	Weer
weten	waarom	je	het	allemaal	doet	en	wat	voor	jou	belangrijk	is.

Ook	bij	belangrijke	vragen	over	leven	en	dood	zoals	wel	of	niet	behandelen,	euthanasie	of	niet,
wat	 (nog)	 te	 regelen	 voor	 het	 levenseinde	 kan	 een	 geestelijk	 verzorger	 jou	 en	 je	 naasten
ondersteunen.
	
Naast	 individuele	 ondersteuning	 biedt	 Centrum	 Levensvragen	 in	 de	 Vallei	 gespreksgroepen
over	 zingeving,	 rouwgroepen	 en	 lotgenotengroepen	 waaronder	 ook	 mantelzorggroepen.	 Voor
meer	informatie	kunt	u	bellen	met	de	geestelijk	verzorgers	van	Zingesprek	Wageningen	via	06
57042728.	Zij	zijn	aangesloten	bij	Centrum	Levensvragen	in	de	Vallei.

Voor	meer	informatie:	
Kijk	op	de	website	 levensvragenindevallei.nl	bel	06-5888	5781	 (maandag	 t/m	vrijdag	09.00-
17.00	uur)	of	stuur	een	e-mail	naar	info@levensvragenindevallei.nl
	

Daglief	Rouwdrukwerk
Voor	als	je	zelf	heel	goed	weet	wat	je	op	een	kaart	wilt	zetten:
op	 de	 website	 van	 daglief.nl	 kun	 je	 zelf	 je	 rouwkaarten	 in
elkaar	zetten.

Kies	een	ontwerp,	maak	je	bewerkingen	en	voeg	je	eigen	tekst	toe.	Het	is	vaak	gebruikelijk	om
dankbetuigingen	of	dankkaarten	 te	versturen,	deze	stuur	 je	vier	 tot	zes	weken	na	de	uitvaart.
Ook	deze	kunnen	bij	Daglief	gedrukt	worden.	Tevens	bieden	zij	de	mogelijkheid	om	bidprentjes
en	condoleance	kaarten	te	maken.

Poehee
Moderne	kaarten	met	teksten	als	‘Ik	mis	met	je	mee’	en	‘Wat
het	mooist	was,	mist	het	meest’.	Tekstschrijver	Carolien
Dircken	maakt	voor	Poehee	teksten	die	troost	en	steun

bieden.	De	kaarten	worden	gedrukt	of	hand	gestempeld	op	stevig	papier.	Ze	maken	niet	alleen
rouwkaarten	trouwens,	maar	allerlei	verschillende	kaarten	voor	de	minder	fijne	momenten	in	het
leven.	Kijk	op	de	website	poeheepost.nl

Onderstaand	een	aantal	leestips:
	

‘Het	gaat	nu	niet	om	mij’	|	Movisie
Je	 bent	 jong	 en	 je	 rouwt	 wat,	 Lisanne	 van
Sadelhoff	
Goodmourning	Blog	over	rouw
De	toekomst	van	het	sterven,	Marli	Huijer	
	Brief	aan	mensen	in	verdriet	namens	Manu	Keirse	

	

Zelfzorg	in	de	mantelzorg:	Grenzen	stellen	en	eigen
ruimte	creëren	

Maak	kennis	met	met	haptonomie	op	20	september	2023

Haptonomie	gaat	over	het	waarnemen	en	voelen	van	je	wat	er
in	je	lichaam	gebeurt.	Door	bewuster	te	voelen	ben	je	beter	in
staat	om	de	signalen	van	je	lichaam	op	te	merken.

Met	behulp	van	praktische	oefeningen	en	bijbehorende	theorie	werken	we	tijdens	de	workshop
aan	een	stuk	bewustwording	van	dit	voelen.	Door	je	lichaam	beter	te	gaan	voelen	word	je
bewuster	van	de	hoeveelheid	ruimte	die	jij	wilt	innemen	en	de	signalen	die	je	lichaam	afgeeft
bij	een	grens,	wanneer	je	lijf	‘stop’	zegt.	Door	deze	ervaring	en	bewustwording	ben	je	beter	in
staat	om	ruimte	voor	jezelf	te	maken.	Handvatten	die	jij	als	mantelzorger	goed	kunt	gebruiken!
De	workshop	wordt	gegeven	door	Mieke	Daenen	(haptonoom)
																																																																									
Locatie:	Ons	Huis,	Harnjesweg	84,	Wageningen	(Spiegelzaal	eerste	verdieping)
Tijd:	19.30	-	21.30	uur,	inloop	met	koffie	en	thee	19.15	uur
Groepsgrootte:	maximaal	8	personen

Aanmelden	uiterlijk	5	september	2023	bij	Marja	de	Zwaan		m.dezwaan@solidez.nl	

Facebook Website

Augustus	2023 Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	augustus	2023

Beste	mantelzorger,	

Deze	 nieuwsbrief	 staat	 in	 het	 teken	 van	 mantelzorg	 in	 de	 palliatieve	 fase.	 Een	 belangrijk
onderwerp	dat	aan	bod	komt	is	zelfregie.	Zelfregie	betekent	zoveel	als	zelf	het	stuur	in	handen
nemen,	 bewuste	 keuzes	 maken	 en	 tot	 actie	 komen.	 Het	 stelt	 je	 bijvoorbeeld	 in	 staat	 om	 je
loopbaan	en	ontwikkeling	vorm	te	geven	zoals	jij	dat	graag	wilt.	Of	aan	het	eind	van	je	leven	aan
te	kunnen	geven	waar	je	bij	voorkeur	wilt	sterven.	

De	regie	kwijt	zijn,	betekent	 juist	de	zaak	niet	meer	 in	de	hand	hebben,	geen	overwicht	meer
hebben.	 Daar	 klinkt	 iets	 onprettigs	 in	 door,	 want	 als	 je	 de	 grip	 op	 je	 leven	 verliest,	 word	 je
gemakkelijk	 de	 speelbal	 van	 toevallige	 omstandigheden	 en	 gaan	 anderen	 wellicht	 voor	 jou
beslissingen	nemen.	Soms	kan	dat	niet	anders.	Bijvoorbeeld	 in	het	geval	van	dementie.	Toch
kun	je	al,	voor	het	geval	het	zo	ver	komt,	daar	over	nadenken	en	met	naasten	delen	hoe	zij	jouw
regie	in	een	dergelijke	situatie	toch	in	lijn	met	jouw	eerdere	bewuste	keuzes	kunnen	uitvoeren.

In	 deze	 nieuwsbrief	 kun	 je	 lezen	 wat	 de	 Vrijwilligers	 Palliatieve	 Terminale	 Zorg	 kunnen
betekenen	in	de	palliatieve	terminale	fase.	Je	kunt	het	interview	met	Barbara	Beukering	lezen,
auteur	van	het	boek:	'Je	kunt	het	maar	één	keer	doen'.	Je	leest	meer	over	complementaire	zorg
bij	kanker,	het	centrum	voor	 levensvragen,	spreken	over	het	 laatste	afscheid	en	het	werk	van
Lotte	de	Schouwer.	De	nieuwsbrief	staat	ook	vol	met	lees	en	luistertips	over	rouw.

Bij	vragen	over	deze	onderwerpen	kun	 je	altijd	contact	met	Solidez	Mantelzorg	opnemen,	ook
als	je	nog	niet	te	maken	hebt	met	de	palliatieve	of	terminale	fase.

En	 heb	 je	 vragen	 over	 andere	 onderwerpen	 of	 wil	 je	 meer	 informatie?	 Bel	 met	 Solidez
Mantelzorg	via	0317	468818	of	stuur	een	mail	naar	mantelzorgwageningen@solidez.nl		

Zelfregie

Vrijwillige	Palliatieve	Terminale	Zorg

Vanuit	Solidez	wordt	voor	de	gemeente	Wageningen,	Renkum	en	Ede	de	zorg	door	vrijwilligers
in	de	palliatieve	terminale	fase	gecoördineerd.

Als	je	ervoor	kiest	om	thuis	te	sterven,	kan	er	een	moment	komen	dat	er	extra	hulp	nodig	is.	Je
redt	het	niet	alleen	met	de	thuiszorg	en	de	inzet	van	familie,	vrienden	en	buren.	Het	is	dan	goed
om	tijdig	aan	de	bel	te	trekken.	Hulp	van	vrijwilligers	kan	in	deze	fase	van	onschatbare	waarde
zijn.

Als	sterven	dichtbij	komt	en	u	het	liefste	thuisblijft	
Onze	 vrijwilligers	 zijn	 speciaal	 getraind	 om	ondersteuning	 te	 bieden	 in	 de	 laatste	 levensfase.
Een	luisterend	oor,	tijd	en	aandacht	voor	jou	als	patiënt	en	mantelzorger.	Vaak	is	‘er	zijn’	al	heel
waardevol.	Samen	met	 de	mantelzorgers	 en	de	beroepsmatige	 zorg	doen	de	 vrijwilligers	wat
gedaan	moet	worden	in	deze	onzekere,	maar	ook	bijzondere	periode.	De	vrijwilligers	verrichten
geen	medische	handelingen	en	zijn	er	niet	voor	zware	huishoudelijke	taken,	maar	ondersteunen
jou	en	de	mantelzorger.

Onze	vrijwilligers	kunnen	taken	overnemen	van	jou	als	mantelzorger,	zodat	je	even	afstand	kunt
nemen	en	tijd	voor	jezelf	hebt.	Weten	dat	er	iemand	aanwezig	is,	kan	de	rust	geven	die	op	dat
moment	zo	nodig	is.

VPTZ-vrijwilligers	 krijgen	 een	 gedegen	 opleiding	 en	 volgen	 regelmatig	 trainingen	 om	 hun
vaardigheden	op	 peil	 te	 houden.	Daarnaast	worden	de	 vrijwilligers	 begeleid	 door	 deskundige
coördinatoren.

Vrijwilligers	inschakelen	
Je	 kunt	 vrijblijvend	 contact	 opnemen	met	 onze	 coördinator.	 Vervolgens	 bespreken	we	 tijdens
een	 intakegesprek	wat	 je	wensen	 zijn	 en	wat	wij	 voor	 je	 kunnen	betekenen.	Daarna	gaat	 de
coördinator	op	zoek	naar	vrijwilligers	die	zoveel	mogelijk	passen	bij	 jouw	zorgvraag.	Uiteraard
wordt	geprobeerd	één	of	enkele	vaste	vrijwilligers	 te	vinden,	zodat	 je	niet	 telkens	aan	nieuwe
mensen	hoeft	te	wennen.	Vaak	kan	de	inzet	snel	na	de	intake	beginnen.	Onze	vrijwilligers	zijn
dagelijks	beschikbaar	van	07.00	tot	23.00	uur,	incidenteel	kan	er	’s	nachts	worden	gewaakt.	Aan
onze	hulp	zijn	geen	kosten	verbonden.

Hospice	zorg

Interview	met	Barbara	van	Beukering
	
Barbara	 van	 Beukering	 is	 de	 auteur	 van	 het	 boek:	 'Je	 kunt	 het	 maar	 één	 keer	 doen'.	 Een
persoonlijke	zoektocht	naar	sterven,	het	grootste	taboe	in	ons	leven.

Je	kunt	het	maar	één	keer	doen	 is	een	persoonlijke	zoektocht	waarin	Van	Beukering	op	haar
bekende	luchtige	en	integere	toon	aanzet	tot	nadenken	over	de	manier	waarop	we	sterven.	Er
bestaat	 geen	 blauwdruk	 voor	 een	 goed	 sterfbed,	 maar	 je	 kunt	 je	 er	 wel	 degelijk	 op
voorbereiden.

Welk	interview	in	het	boek	maakte	de	meeste	indruk?
Alle	 interviews	 in	 het	 boek	 hebben	 diepe	 indruk	 op	 mij	 gemaakt.	 Elk	 sterfbed	 is	 uniek	 en
iedereen	doet	het	op	zijn	eigen	manier.	Het	verhaal	van	de	man	van	Renate	Dorrestein	heeft	me
in	het	bijzonder	geraakt	omdat	Renate	de	dood	zo	dapper	tegemoet	trad.	Arts	en	filosoof	Bert
Keizer	 zegt	 dat	 stervenskunst	 bestaat	 uit	 een	mengeling	 van	 elegantie,	 eerlijkheid	 en	 humor.
Dorrestein	beheerste	de	kunst	van	het	sterven	tot	in	de	puntjes.

Denk	je	nu	anders	over	de	dood?
Ik	vind	de	dood,	net	als	iedereen,	nog	steeds	een	rotconcept.	Het	is	wreed	dat	je	het	leven	dat
je	zo	liefhebt	en	je	dierbaren	van	wie	je	zoveel	houdt	eens	zal	moeten	loslaten.	Maar	door	het
schrijven	 van	 het	 boek	 is	 de	 dood	 wel	 vertrouwder	 geworden.	 Stervensdeskundige	 Ineke
Koedam	zegt	in	mijn	boek	dat	hoe	meer	je	over	de	dood	nadenkt	en	praat,	hoe	minder	bang	je
ervoor	wordt.	We	hebben	de	neiging	de	dood	weg	te	stoppen,	maar	daarmee	speel	je	de	angst
voor	de	dood	in	de	hand.

Hoe	zou	je	zelf	herinnerd	willen	worden?	En	is	dat	nu	anders	dan	voor	het	schrijven	van
dit	boek?
Voor	het	schrijven	van	het	boek	kon	ik	nog	wel	eens	overvallen	worden	door	de	zinloosheid	van
het	bestaan.	Dat	vergroot	je	doodsangst	ook,	zeker	als	je	zoals	ik	niet	gelooft	in	een	leven	na	de
dood.	Maar	door	het	boek	ben	ik	me	bewust	geworden	van	het	feit	dat	de	zin	van	het	leven	is
wat	 je	 kunt	 betekenen	 in	 het	 leven	 van	 anderen.	Rouwdeskundige	Manu	Keirse	 zegt:	 ‘Als	 je
dood	 bent	 verhuis	 je	 van	 de	 buitenwereld	 naar	 de	 harten	 van	 je	 dierbaren.’	 Dat	 vind	 ik	 een
troostrijke	gedachte.

'Kruip	 nooit	 achter	 een	 geranium'	was	 een	 enorm	 succes,	 ondanks	 dat	 het	 geen	 sexy
onderwerp	was.	Hoe	verwacht	of	hoop	je	dat	mensen	reageren	op	'Je	kunt	het	maar	één
keer	doen'?
Sterven	 is	geen	vrolijk	onderwerp	voor	een	 feestje,	dat	heb	 ik	aan	den	 lijve	ondervonden.	Als
mensen	mij	vroegen	waar	mijn	tweede	boek	over	ging,	dan	was	de	reactie	steevast:	ook	geen
vrolijk	thema.	Maar	als	ik	uitlegde	wat	de	achtergrond	van	het	boek	was,	kwamen	de	verhalen.
Ik	heb	het	afgelopen	jaar	van	iedereen	die	ik	tegenkwam,	van	goede	vrienden	tot	oppervlakkige
kennissen	en	vreemden	 in	het	café,	stervensverhalen	gehoord.	Het	 is	een	onderwerp	dat	ons
allemaal	 raakt.	 Het	 is	 geen	 zwaar	 of	 somber	 boek	 geworden,	 ik	 hoop	 dat	 ik	 een	 boek	 heb
geschreven	dat	 tot	nadenken	aanzet.	En	nog	belangrijker;	waarover	mensen	met	elkaar	gaan
praten.

Het	nieuwe	boek	van	Barbara	van	Beukering

Complementaire	zorg	bij	kanker

Het	werk	van	Lotte	de	Schouwer
Het	werk	van	Lotte	de	Schouwer	(1987)	gaat	over	vergankelijkheid,	verlies	en	troost.	Dat	alles
voorbij	 gaat	 kan	 zowel	 een	 hoopvolle	 als	 een	 verdrietige	 gedachte	 zijn.	 Lotte	 is	 socioloog,
schrijver,	strandjutter	en	beeldend	kunstenaar.

Begin	2020	bracht	zij	zelf	het	boek	'Overlijdensberichten'	uit,	over	het	sterven	van	haar	partner
Michiel	 aan	 een	 hersentumor	 en	 de	 rouw	 die	 daarop	 volgde.	 In	 samenwerking	 met	 de
Nijmeegse	 literaire	 organisatie	 Wintertuin	 zette	 ze	 daarna	 ‘Alledaagse	 Rouw’	 op,	 een	 cursus
dagboekschrijven	voor	naasten	en	nabestaanden.	In	2021	ontving	ze	hier	de	Groeispurt	van	de
gemeente	Nijmegen	voor:	een	subsidie	voor	jonge	makers	met	een	origineel	idee.

Naast	het	beschrijven	van	verlies	en	troost,	verbeeldt	Lotte	ook.	Eén	van	de	manieren	waarop
ze	dit	doet	 is	met	behulp	van	de	objecten	(zowel	door	mens	als	natuur	gemaakt)	die	ze	vindt
tijdens	 het	 strandjutten	 aan	 de	 Waal.	 In	 september	 2020	 vond	 in	 de	 Dorpsschuur	 in	 Lent
(sch)Erfstukken	 plaats,	 een	 weekendexpositie	 van	 haar	 jutterskunst.	 Daarnaast	 maakt	 ze
murals,	illustraties,	zines	en	wenskaarten.

Wil	 je	meer	weten	van	haar	werk,	 inschrijven	voor	een	cursus	of	 iets	van	haar	werken	kopen.
Neem	dan	een	kijkje	op	haar	website	lottedeschouwer.nl

Bron:	www.lottedeschouwer.nl

Podcast
Podcasts	over	rouw
Dag	 voor	 dag	 van	 Liesbeth	Rasker	 en	 ‘Terrible,	 thanks	 for	 asking’	 (via	Spotify	 of	 je	 podcast-
app).	Bekijk	en	luister	de	podcast.	

Saarpodcast:	50+	maar	nog	lang	niet	dood
De	 Saarpodcast	 ‘50+	 maar	 nog	 lang	 niet	 dood’	 begint	 op	 het	 moment	 dat	 bladenmaker	 Els
Rozenbroek	hoort	 dat	 ze	 kanker	heeft.	Elke	aflevering	begint	met	het	 ‘kankerminuutje’	 en	we
volgen	Els	 in	 de	 laatste	periode	 van	haar	 leven.	Ze	wil	 tot	 het	 laatst	 zelf	 bepalen	hoe	 ze	 zal
sterven.	We	hebben	hier	in	Antenne	al	eens	aandacht	aan	besteed,	maar	het	is	in	het	kader	van
het	thema	van	deze	Antenne	boeiend	om	de	vooral	de	afleveringen	van	21-27	te	beluisteren	en
mee	te	leven	met	de	dilemma’s	waar	ze	voor	komt	te	staan.	Het	loopt	allemaal	niet	zoals	ze	van
tevoren	had	bedacht	en	ze	moet	andere	opties	accepteren.

Helaas	is	Els	er	niet	meer,	maar	de	podcast	blijft	een	belangrijke	nalatenschap.	Luisterend	naar
de	podcast	denk	 ik	na	over	mijn	eigen	dood.	Ook	 ik	wil	graag	zelf	de	 regie	houden	over	mijn
levenseinde,	 maar	 kom	 steeds	 meer	 tot	 de	 conclusie	 dat	 het	 vooral	 een	 wens	 is	 en	 geen
zekerheid.	Soms	loopt	het	anders	en	moet	je	andere	opties	accepteren.	Ik	hoop	voor	mezelf	en
mijn	omgeving	dat	ik	de	regie	dan	kan	loslaten,	mocht	dat	nodig	zijn.	Beluister	de	podcast.	

Centrum	levensvragen	in	de	Vallei

Spreken	over	het	laatste	afscheid	geeft	rust
Spreken	over	je	eigen	uitvaart	of	die	van	een	dierbare	doe	je	niet	dagelijks.	Misschien	sta	je	er
zelfs	 liever	 niet	 bij	 stil.	 Dat	 is	 begrijpelijk.	 Toch	 kan	 het	 je	 en	 vooral	 jouw	 nabestaanden	 rust
geven	om	bespreekbaar	te	maken	wat	je	belangrijk	vindt.

Het	schept	duidelijkheid	en	kan	zorg	of	angst	wegnemen.	Er	blijft	voor	nabestaanden	dan	meer
tijd	en	ruimte	voor	het	afscheid	nemen	als	het	overlijden	zich	aandient.	Dat	is	van	belang	in	de
eerste	fase	van	het	verwerken	van	verlies.
	

De	Ruiter	Uitvaartzorg
Voorregelen	van	je	uitvaart
De	Ruiter	Uitvaartzorg	vindt	het	belangrijk	dat	 je	bij	 leven	 toch	al	eens	nadenkt	over	 je	eigen
uitvaart.	 Een	 zogenaamde	 voorregeling	 voor	 je	 uitvaart	 kan	 je,	 maar	 vooral	 ook	 de
nabestaanden,	 veel	 rust	 geven.	 Maak	 bespreekbaar	 wat	 je	 belangrijk	 vindt.	 Dit	 schept
duidelijkheid	en	kan	zorgen	of	angst	wegnemen.

Inloopavonden	
Je	kunt	op	deze	avonden	het	Afscheidshuis	bezichtigen	en	vragen	stellen	rondom	het	overlijden
en	de	uitvaart	en	uitvaartverzekering.

Bijvoorbeeld	 het	 regelen	 van	 de	 uitvaart	 zelf,	 de	 mogelijkheden	 rondom	 het	 opbaren,	 het
rouwdrukwerk	en	de	uitvaartkist,	maar	ook	over	 zaken	die	daarna	aan	de	orde	komen,	 zoals
nazorg,	het	kiezen	van	een	grafmonument	of	sierurn	voor	het	bewaren	van	de	as.

Alle	vragen	die	je	hebt	over	een	begrafenis	of	crematie	of	verzekering	worden	zorgvuldig	en	met
persoonlijke	aandacht	beantwoord.	Iedereen	is	welkom,	ook	als	je	elders	of	niet	verzekerd	bent.

UITVAARTHUYS	DE	VALLEI	EDE	EN	BENNEKOM
Voorsterweg	10	te	Ede:	donderdag	14	september	en	maandag	30	oktober	19.00	tot	20.30	uur

Weerkruislaan	 97A	 te	 Bennekom:	 woensdag	 6	 september	 	 en	 dinsdag	 24	 oktober	 19.00	 tot
20.30	uur

Meer	 informatie	 over	 Uitvaartverzorger	 De	 Ruiter	 |	 Voor	 een	 persoonlijk	 afscheid,	 kijk
op	deruiteruitvaartzorg.nl

Voor	het	afscheid	-	regelen	na	overlijden

Lichtpuntjes

Om	te	troosten
de	liefde	te	vieren
te	herinneren..

In	 ons	 leven	 krijgen	 we	 allemaal	 te	 maken	 met	 moeilijke	 momenten.	 We	 moeten	 afscheid
nemen	van	dierbaren,	krijgen	te	maken	met	ziekte	of	ontvangen	ander	slecht	nieuws.	Hoe	groot
of	klein	het	verdriet	ook	is	–	het	zijn	momenten	waarop	het	belangrijk	is	dat	we	elkaar	steunen
en	zorgen	voor	 lichtpuntjes	 in	donkere	 tijden.	Voor	die	moeilijke	momenten	biedt	Lichtpuntjes
troost.	Een	webshop	vol	kleine	gebaren,	om	rechtstreeks	te	versturen	naar	iemand	waar	jij	om
geeft.

Door	 iemand	 die	 je	 liefhebt	 een	 klein	 gebaar	 te	 sturen,	 misschien	 juist	 op	 een	 onverwacht
moment,	kun	je	echt	een	lichtpuntje	brengen	in	de	duisternis	♡.
Website:	licht-puntjes.nl

Meer	lezen

Uitnodiging	Kennismaking	met	haptonomie

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	communicatie@solidez.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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